
Hieronder staan verhalen van het oude monument, onthuld in 1953 en een verhaal 
van het nieuwe monument, onthuld in 2013 
 
BIJ DE ONTHULLING van het monument te Mariënberg in 1953 
 
SCHERP staan ze weer voor ons, die bekende personen uit de oorlogstijd: Ds Wolfert, de 
man, die onvermoeid gedurende heel die verschrikkelijke bezettingstijd heeft gewerkt 
om tegen het laatste tenslotte toch nog te vallen in de nietsontziende hand van de 
geweldenaar. Dan spreken weer tot ons die andere namen, die we maar zonder een 
nadere aanduiding noemen: H. de Lange, G. W. Nijboer, G. Oosterveen, J. Schipper, W. 
Oordt, M. Grendelman en K. Huibers, 
 
De onthulling 
Zaterdag mogen we met hen, uit wier levenskring ze zo wreed zijn gescheiden, hun 
nagedachtenis eren. Het heeft lang geduurd eer het zover was. Daarvoor was alle reden. 
De organisatoren van het plan hebben er niet te gemakkelijk over gedacht. Ze waren van 
oordeel dat het een monument moest zijn, dat een waardige huldiging moest wezen 
voor het grootse werk, dat deze mannen hebben verricht in de machtige strijd om onze 
vrijheid. En het is wat groots geworden ook. Het zou niet juist zijn van tevoren de 
bijzonderheden daarvan te noemen. Dat zal bij de onthulling, waarvoor Mevr. Wolfert is 
aangezocht, straks blijken. Maar het comité ziet deze onthulling met een grote 
voldoening tegemoet. Een betere plaats had men niet kunnen uitdenken, dan daar in de 
buurt van die wegkruising en het aardige plantsoen, dat in de toekomst nog wel tot een 
iets verder gaande verfraaiing kan worden opgevoerd. 
 
Stuk geslagen 
Eigenlijk zit aan, de totstandkoming van het monument 'n geschiedenis vast. Niemand 
minder dan de kunstenaar, beeldhouwer D. Grosman kreeg de vererende opdracht om 
het monument in brons te vervaardigen. En met hart en ziel werkte hij daaraan, maar het 
wilde maar niet slagen. Hij raakte er compleet overspannen van en toen ... toen hij er 
weer aan stond te werken, toen wilde die uitbeelding niet worden, zoals hij zich dat in 
zijn geest had voorgesteld. En in een opwelling van wilde woede sloeg hij het stuk: liever 
geen werk afleveren, dan een monument, dat niet kan strekken tot ere van hen die 
vielen. De kunstenaar heeft rust moeten nemen en eindelijk is hij weer aan de arbeid 
gegaan. Nu is het werk geslaagd. Het is een kunststuk geworden, dat in zijn uitbeelding 
treffend is door zijn eerbied, die eruit spreekt jegens hen die vielen. En hij kan het met 
een gerust hart afleveren. Het eert ook hem, die het tot stand wist te brengen. Tal van 
autoriteiten denken de onthulling van het monument mee te maken, waaronder de 
dagelijkse besturen der gemeenten Hardenberg en Ommen en andere autoriteiten. 
Passende omlijsting met zang en muziek zal worden gebracht, terwijl van heel de 
bevolking uit deze omgeving verwacht kan worden, dat ze als één man nu na zovele 
jaren zich nog een moment wil bezinnen in dankbare nagedachtenis tegenover die 
helden die het beste voor hun land en volk hebben gegeven, dat ze hadden te bieden: 
hun leven. 
 
 
 



Uit de krant van 04-09-1953 de onthulling van: 

Het monument te Mariënberg 

Een ontroerende plechtigheid 

’t Was een ontroerende plechtigheid zaterdagmiddag bij de onthulling van het 
monument te Mariënberg. Niettegenstaande de hinderlijke regenval was er grote 
belangstelling uit een verre omgeving. De gemeentebesturen van Hardenberg en 
Ommen waren aanwezig, het bestuur van de stichting 1940-1945 van de afdeling 
Hardenberg en tal van andere genodigden. 

Na de gebruikelijke welkomstwoorden wees de heer Hento als voorzitter van het 
stichtingscomité op de moeilijkheid om acht jaar na de bevrijding dit monument te 
onthullen. Is het nu — na zo lange tijd — nog wel nodig? We zijn allen mensen, die 
snakken naar rust en vrede. Van die oorlog en ellende willen we eigenlijk niets meer 
weten. Zo was het in feite ook met die verzetshelden, wier nagedachtenis we thans eren. 
Ook zij hebben verlangd naar rust en vrede in vrijheid. En voor die vrijheid hebben ze hun 
leven veil gehad, gegeven zelfs. 

Zo was daar ds. Wolfert, een man met een bewogen gemoed, die 't brute geweld van de 
overheerser niet werkeloos kon aanzien. Harm de Lange was een jonge man met grote 
moed en Gerrit Jan Nijboer was een stil en evenwichtig mens. G. Oosterveen zette zich 
als één der meer bejaarden met zijn beide zonen actief in voor de zaak voor vrijheid en 
recht. Wolter Oordt was een bescheiden jongeman, intellectueel zeer begaafd en een 
stoere verzetsstrijder. M. Grendelman was een voortreffelijk burger, terwijl K. Huibers 
als stationschef van een andere plaats, zijn leven liet bij de Woeste Hoeve. Al deze 
helden waren bezield met de grote gedachte om alles in te zetten voor de zaak van de 
vrijheid. Zo zien we hen na, maar zo dienen ze ook weer vlak voor ons te staan. Hun 
kracht en energie hebben we nodig om voor de vrijheid van ons volk op de bres te staan. 
Spr. nodigde mevr. Wolfert, die met haar kinderen uit Almelo naar hier was gekomen, uit 
het monument te onthullen. Deze verwijderde de nationale driekleur, waardoor het 
monument in z'n geheel zichtbaar werd als een treffende nagedachtenis voor hen, die 
hun leven lieten in de strijd voor de vrijheid. De heer Hento wees vervolgens op de 
betekenis van het monument. De Moeder en het kind van het monument zijn er wel het 
treffende voorbeeld van: jeugd en de toekomst worden bepaald bij hetgeen in de 
vrijheidsstrijd heeft plaats gevonden, opdat men ook straks weer met hetzelfde geloof, 
vertrouwen en energie pal sta voor de vrijheid van land en volk. Spr. droeg vervolgens het 
monument in onderhoud over aan het gemeentebestuur van Hardenberg. 

Kranslegging 

Na een minuut stilte ter nagedachtenis aan de gevallenen vond de kranslegging plaats: 
de heer W. G. J. Oosterveen legde een krans namens het stichtingscomité, 
burgemeester Van Oorschot namens de gemeente Hardenberg, burgemeester Van 
Reeuwijk namens de gemeente Ommen en de heer W. Merjenburgh namens de afdeling 
Hardenberg van de Stichting 1940-1945. Anderen brachten bloemen. De 
muziekvereniging „De Broederband" en de plaatselijke Chr. Zangvereniging brachten 
hun gewijde nummers naar voren, waarna burgemeester van Oorschot sprak. Namens 
het gemeentebestuur aanvaardde hij het monument in onderhoud en beheer. Het 
gemeentebestuur hoopt in de toekomst zorg te dragen voor een goed onderhoud. Het 



monument is hier thans opgericht en het heeft een tweeledig doel: uitdrukking te geven 
aan haar eerbied voor de gevallenen en daarbij kan het zwijgen meermalen 
welsprekender zijn dan het spreken. Maar naast die eerbiedige hulde, die we daarbij 
naar voren willen brengen, diene het ook voor de jeugd een opwekking te zijn om als het 
moet, in de toekomst dit voorbeeld te volgen wanneer de strijd om de vrijheid dat nodig 
mocht maken. 

Zienswijze van de beeldhouwer 

De genodigden bleven nog enkele ogenblikken met het comité bijeen in de consistorie 
der Geref. Kerk en toen inmiddels ook de beeldhouwer, de heer D. Grosman was 
aangekomen, kreeg deze gelegenheid voor het geven van een uiteenzetting over hetgeen 
hem ertoe had geleid om tot dit ontwerp te komen. Hoofdzaak was in dezen het betonen 
van herdenking tegenover hen, die zijn gevallen. De Moeder en het Kind, dat zijn de 
figuren die achter blijven en dan is het wel het kind, dat in stil vertrouwen opziet naar de 
Moeder, die haar altijd zal proberen te beschermen. Ze kan die bescherming echter niet 
alleen aan, maar ze zoekt hulp bij een hogere macht. Spr. heeft uiteraard meerdere 
monumenten moeten vervaardigen. Hij heeft ook in het buitenland tal van voorbeelden 
gezien, maar velen ervan brengen de oorlog naar voren, alsof het iets groots is. Spr.'s 
bedoeling hierbij is geweest om de oorlog niet te verheerlijken, alsof het een 
romantische zaak is, maar om in de toekomst de mensen te bepalen bij het zuiver 
menselijke plan: de vrijheidsstrijd van toen moet ook in de toekomst tot ons blijven 
spreken. 

HET KIND EN DE TOEKOMST 

.,Moeder", vraagt het kleine meisje en het dringt zich stijf tegen haar moeder aan, ,,waar 
is vader nu?" En de lieve, jonge moeder, ze heeft haar arm strak om haar meisje 
geslagen, dat ze beschermen moet en toch niet kan. En in haar zwakheid heeft ze het 
oog omhooggeslagen en vandaar weet ze kracht te zullen ontvangen om het haar kind te 
kunnen zeggen: „Vader is in de hemel, m'n kind. Hij is gevallen als een held. Maar voor 
jou en de anderen wacht de toekomst. Zullen jullie hem nooit vergeten? Zullen jullie — 
als het moet, m'n kind — ook alles willen geven voor de vrijheid van je land en van je 
volk?" Zo zagen wij het monument te Mariënberg, zoals het daar op zijn voetstuk is 
neergezet en de kunstenaar zelf heeft bij zijn uiteenzetting deze gedachte niet 
tegengesproken. Zo mogen we het zien dus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onder grote belangstelling is vanmiddag (april 2013) het nieuwe beeld op de sokkel 
van het oorlogsmonument in Mariënberg onthuld. De burgemeester van 
Hardenberg, Peter Snijders, en de wethouder van Ommen, Ko Scheele deden dit 
samen met drie oud-verzetsstrijders. 

Het bronzen beeld werd vorig jaar kort voor de herdenking van de sokkel gestolen. Het 
toenmalige beeld symboliseerde gevoelens van verslagenheid en veerkracht. 
Wethouder Scheele legde het verband met de diefstal: ‘Het gevoel van vrij zijn is moeilijk 
te omschrijven, moeilijk te omvatten. Het is een gevoel dat je pas echt gaat missen als je 
het niet meer hebt. Een beeld kan dat soort gevoelens symboliseren. Als het beeld weg 
is, wordt het gevoel belemmerd. Net als de vrouwen van toen, lieten de inwoners van 
Beerzerveld en Mariënberg zich niet uit het veld slaan. Ik heb veel respect voor de wijze 
waarop het 4 mei comité en Plaatselijk Belang de handen ineengeslagen hebben en op 
zoek zijn gegaan naar een nieuwe invulling voor het gat dat achter gelaten was’. 

Kunstenares 
Het nieuwe beeld is ontworpen door Geke Dijkhuis en is geen replica van het gestolen 
beeld, maar nieuw ontwerp een afbeelding van een vrouw met kind. Een nieuwe 
interpretatie van de oude betekenis. Burgemeester Snijders was lovend over de 
totstandkoming van het initiatief van de samenleving en de leden van het 4-meicomité 
in het bijzonder. ‘Dit toont het karakter van de bevolking in Beerze, Beerzerveld, Diffelen 
en Mariënberg. Nu staat hier een nieuw beeld en de omgeving is netjes op orde gemaakt 
zodat een diefstal in de toekomst ons hopelijk bespaard blijft. Dank ook voor de 
kunstenares. U heeft de samenleving weer een waardig beeld teruggeven’. Beide 
bestuurders verwachten dan ook dat nog lang op deze plek de strijd van de mensen voor 
de vrijheid van nu mogen te herdenken. 

Acht namen van mensen uit Beerze, Beerzerveld, en Mariënberg staan op de sokkel 
onder dit beeld. Acht namen van mensen die indertijd ruw uit het hart van hun familie en 
uit uw samenleving zijn weggerukt. Het beeld van een moeder met dochter waarbij het 
meisje het hoofd omhoog geheven heeft naar de moeder: zoekend naar steun en troost, 
terwijl de moeder haar arm beschermend om het meisje heeft gelegd. Het beeld is 
ingetogen en sober. Deze symboliek kreeg ruim een jaar geleden wel een erg wrange 
bijbetekenis. Het beeld dat die gevoelens symboliseerde werd ruw uit uw gemeenschap 
gestolen. Maar net als de vrouwen van toen, toonden de inwoners van Beerzerveld en 
Mariënberg hun eendracht, maar ook hun veerkracht. Al deed het gemis van het beeld 
zich voelen, de 4 mei herdenking vond wel degelijk plaats. 

U liet zich niet uit het veld slaan door criminelen. Dankzij u en de inwoners van –laat ik 
ze alfabetisch noemen- Beerze, Beerzerveld, Diffelen en Mariënberg toont u aan dat we 
niet het hoofd willen buigen voor dit soort vandalen. Het gevoel van vrij zijn is moeilijk te 
omschrijven, moeilijk te omvatten. Het is een gevoel dat je pas echt gaat missen als je 
het niet meer hebt. Een beeld kan dat soort gevoelens symboliseren. Als het beeld weg 
is, wordt het gevoel belemmerd. 



Nu staan we hier bij een nieuw beeld op de plek waar we gezamenlijk de herinnering 
kunnen laten voortleven. Een beeld dat naar mijn mening dat gevoel goed symboliseert 
en vormgeeft. Niet voor niets is goed gebruik gemaakt van het oude ontwerp. We kunnen 
nu weer passend herdenken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het sterkt de gedachte 
dat we het verhaal, dat achter deze acht namen schuilgaat, kunnen blijven doorgeven. 
Want pas als we daarmee stoppen, komt er echt een gat, een gat in onze herinnering. 
Pas dan is de vrijheid echt in gevaar. Zo hoop ik ook met u op 4 mei te kunnen gedenken. 

 

 

 
Het oude gestolen monument  



 
Tweede monument te Mariënberg 


